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[ANGELICA]​
    There are moments that the words don’t reach 
     Dat moment dat je geen woord meer hoort​
There is suffering too terrible to name 
En de pijn over je heen komt als een golf​
You hold your child as tight as you can 
Je houd je kind vast, laat ‘m niet gaan​
And push away the unimaginable 
Je denkt niet aan het onverdraag (e)lijke​
There are moments when you’re in so deep 
Dat moment wanneer de zee je grijpt​
It feels easier to just swim down 
Duik je dieper in de duisternis​
[ENSEMBLE]​
The Hamiltons move uptown 
De Hamiltons trekken weg​
And learn to live with the unimaginable 
En leren leven met t’ onverdraaglijke​
[HAMILTON]​
I spend hours in the garden 
In de tuin houd ik mij bezig​
I walk alone to the store 
Ik loop maar weet niet waar heen​
And it’s quiet uptown 
Het is stil waar ik woon…2,3,4,​
I never liked the quiet before 
Zo’n stilte had ik nooit  om me heen​
I take the children to church on Sunday 
Ga naar de dienst nu in de kerk op Zondag​
A sign of the cross at the door 
Een kruis aan de deur van ons huis​
And I pray 
En ik ..bid​
That never used to happen before​
Nee bidden deed ik nooit eerder thuis 
pauze​
1,2 
[WOMEN]​
    If you see him in the street,  
    Zie hem lopen op de straat 
walking by Himself, 
Helemaal alleen 
talking to himself, 
Niemand om hem heen 
have pity 
Heb meelij 



[HAMILTON]​
Philip, you would like it uptown 
Philip, o ik mis je mijn zoon​
It’s quiet uptown 
‘t is stil waar ik woon​
[WOMEN]​
He is working through the unimaginable 
Ja hij worstelt met het onverdraagelijke​
[ALL MEN (EXCEPT HAMILTON)]​
His hair has gone grey. He passes every day 
Z’n haar is nu grijs. Zijn blik zo koud als ijs​
They say he walks the length of the city 
Men zegt dat hij de stad. op en neer loopt​
[HAMILTON]​
You knock me out I, fall apart 
Dat is waarvoor ik, nu dus leef​
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]​
Can you imagine?​
‘t is onverdraaglijk 
1234 
1234 
pling​
[HAMILTON]​
Look at where we are 
Kijk naar waar we staan nu​
Look at where we started 
Denk hoe het begon ooit​
pling I know I don’t deserve you, Eliza 
           K weet best dat ik het fout deed Eliza​
pling But hear me out. That would be enough 
          Maar luister toch. Ja dat is  genoeg. 
                                hoog​
If I could spare his life 
Kon ik hem maar weer zien  ​
If I could trade his life for mine 
Als ik kon sterven in zijn plaats ​
He’d be standing here right now 
Zou hij lachend naast je staan​
ding And you would smile, dong and that would be enough 
           Je pakt zijn hand,                    en dat is dan genoeg​
1,2, guitar, 
         I don’t pretend to know 
         De toekomst lijkt nu zwart ​
  The challenges we’re facing 
De zon die lijkt verdreven 
I know there’s no replacing what we’ve lost 
De pijn moet jij mee leven net als ik​
                              tadadadam 



And you need time 
En dat kost tijd 
But I’m not afraid tadadadam​
Maar ik ben niet bang 
I know who I married       tadadadam 
Ik weet wie mijn vrouw is 
Just let me stay here by your side. ,2,3, 
Laat mij hier naast jou blijven staan  ​
That would be enough 
Ja dat is genoeg 
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]​
1,2,If you see him in the street, walking by her side 
        Zie hem lopen daar op straat, ‘t gaat maar o zo zwaar​
talking by her side, 
praat hij steeds met haar, 
 have pity​
heb meelij​
[HAMILTON]​
Eliza, do you like it uptown? It’s quiet uptown​
Eliza,zeg mij komt het ooit weer? De stilte daalt neer​
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]​
He is trying to do the unimaginable 
Hij verwerkt zo dus het onverdraaglijke​
See them walking in the park, long after dark 
Zie hem lopen avond valt, stilte die schalt​
Taking in the sights of the city​
eenzaam door de stad in het duister​
[HAMILTON]​
Look around, look around, Eliza​
Kijk toch rond, kijk toch rond, Eliza​
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]​
They are trying to do the unimaginable 
Ze verwerken zo het onverdraaglijke​
[ANGELICA]                                                            guitar​
There are moments that the words don’t reach 
Dat moment dat je geen woord meer hoort​
                                                                   guitar 
There’s a grace too powerful to name 
God’s genade,.. alles overspoelt​
                                                                                  guitar 
We push away what we can never understand 
We accepteren dan ons lot en leven door​
We push away the unimaginable 
 
                 Guitar                 guitar   guitar 
We accepteren dan het onverdraaglijke​
They are standing in the garden 



Zie ze staan daar in de tuinen​
Alexander by Eliza’s side, 
Alexander aan Eliza’s zij​
                                   pling.   
She takes - his hand 
Zij neemt zijn hand 
[ELIZA]​
plong  hoog             padadadam 
    It’s quiet uptown 
    De stilte daalt neer​
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND ELIZA)]​
hoog hoog laag 
Forgiveness. Can you imagine? 
Vergeving. is dat nog mo-gelijk​
midle hoog laag              hoger 
Forgiveness. Can you imagine? 
Vergeving. ‘is dat nog mo-gelijk?​
hiat If you see him in the street, walking by her side 
           Zie hem lopen in de straat. Gaat nu aan haar zij​
Talking on her side  
praat nu aan haar zij’ 
have pity​
heb meelij 
2,3,4,1,2, 
They are going through the unimaginable 
Zij gaan samen door het onverdraaglijke 
 


